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Van de redactie: Nieuwsbrief wordt weer maandelijks 

 

Beste soosvrienden, 

De versoepelingen van de Covid-19 crisis bereiken ook onze sociëteit.  Veel vrijwilligers hebben de 

afgelopen weken de sociëteit veranderd in een coronaveilige omgeving voor de kwetsbare leden, zij 

het met restricties. Daarover hebben jullie alles kunnen lezen in de Nieuwsbrief van vorige week. 

Vanaf volgende week woensdag, 1 juli, kunnen weer max. 28 leden met elkaar vertoeven in de grote 

zaal met inachtneming van de 1,5 m afstand. Dat lijkt weinig, maar dat aantal is ongeveer de 

gemiddelde woensdagavond bezetting van vóór de corona crisis.  

Mededelingen, limericks, gedichtjes en andere vriendelijke uitingen kunnen weer gebezigd worden.  

Dat brengt de vraag dan ook naar voren of de nieuwsbrief nu nog wel wekelijks moet verschijnen. In 

de redactie is daarover nagedacht en besloten is om vanaf nu de nieuwsbrief  weer maandelijks te 

laten verschijnen.  De volgende nieuwsbrief verschijnt dus eind juli.   

Mocht door bijvoorbeeld een tweede golf van Covid-19 besmettingen een nieuwe lockdown  optreden, 

dan zullen we weer opnieuw de nieuwsbrief  wekelijks laten verschijnen.  

 

De redactie bedankt alle leden die tot nu toe een bijdrage hebben geleverd voor de inhoud van de 

nieuwsbrief en ga er mee door zodat ook de komende maandelijkse nieuwsbrieven voldoende leuke 

inzendingen zullen bevatten.  

 

Namens de redactie, 

Aloys Arkesteijn 

 
 

 
Aspirant-leden. 
Hieronder een overzicht van alle aspirant-leden. Op de website van de leden kunt u alle gegevens lezen 
van deze toekomstige leden. 

Paul Stoffels     sinds 1-11-2019 
Alexander Guerquierre sinds  1-3-2020  
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Denken jullie aan de limerick contest van Sjoerd van der Veen.   

 

 

Hieronder de actuele stand van activiteiten. 

   1 juli       Eerste Soosavond in Coronatijd 
6&7 juli      Golfen op Crossmoor bij Weert. 
  19 dec.      Kerstdiner. 

 

 

 

 

 

 

Hans van Zanten (2 juli) 
Frits Michelsen (22 juli) 

Willem Middelburg (22 juli) 
Frans van de Heuvel (24 juli) 

Pieter Prins (29 juli) 
 

Feico Alkemade(4 aug.) 
Donald Schuurman (5 aug.) 

Piet van Riet (6 aug.) 
Alfred van Bunge  (10 aug.) 
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In deze rubriek komen de bijdragen van diverse leden in het kader van onderlinge 

communicatie tijdens de intelligente “ lockdown periode a.g.v. het Corona virus. 

 

 

 

Paul Groot: Verslag van de Covid-19 tijd 

 

Beste Sipke,  

Nu ik jou helaas niet meer fysiek zowel op de sportschool als sociëteit kan ontmoeten, doe ik je hierbij 

een aantal ervaringen van onze lockdown periode toekomen op papier. De covid-19 begon zich bij ons 

al rond 9 maart te melden. Na China werd ook Noord Italië getroffen. Wij hadden cruise geboekt met 

vertrek 14 maart vanuit Savona naar Griekse eilanden, vliegen op Milaan. Milaan werd Rood. 

Reisorganisatie deelde ons mee dat cruise gewoon door zou gaan. Nu vliegen 

op Genua. Toen hebben wij zelf besloten deze reis te annuleren. Achteraf 

goede beslissing, had beslist een rampzalige cruise geworden.  

De weken erop volgend toen ook Nederland lockdown ging, werden wij door 

onze kinderen en kleinkinderen er meermalen op gewezen bij de risicogroep 

te horen. Dus geen boodschappen meer doen en alles thuis laten bezorgen. 

Heerlijke diners door restaurants uit de buurt laten bezorgen. Wat weer een 

speciale ervaring op zich was. De kinderen en kleinkinderen kwamen 

regelmatig langs (zie foto kleinkinderen) Eerst nog op afstand, zij in de tuin 

wij binnen met de deuren open. Nu gelukkig weer wat dichterbij.  

Vreemde gewaarwording als je kleindochter haar diploma haalt en je haar 

geen knuffel mag geven. Verder vulden wij onze dagen met veel lezen, 

kruiswoordpuzzels enz.enz. Na het avond eten een ritje met de auto langs 

Kaag/Brasem of even naar Noordwijk. In april nog langs de bollen velden. Of een dagje naar mooi 

Zeeland, ouderwets koelkoffertje met drank mee, omdat er nog geen terrasjes open waren. Zo zijn we 

Nederland nog meer gaan waarderen en zeggen we regelmatig tegen elkaar “wat is Nederland toch 

mooi”.  

Verder genieten wij van de vele bootjes die langs ons huis varen vanaf ons balkon. Na enige 

verruiming van de maatregelen worden ook wij wat makkelijker in de omgang met kinderen en 

familie. Met inachtneming van de 1.5 meter. Zorgen om de kinderen wat werk betreft hebben ik mij 

gelukkig nog niet hoeven maken. Tot nu toe hoor ik gelukkig alleen maar druk, druk, druk.  

Wel maak ik mij zorgen voor het bedrijfsleven waarvoor de gevolgen van deze lockdown periode nog 

niet te overzien zijn.  
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Wat betreft de sociëteit vertrouw ik erop dar wij snel weer naar het (nieuwe?) normaal terug kunnen.  

Ik mis de gezellige avonden, de toespraken, de etentjes, het kurken enz. En hoop mijn 25 jarig jubileum 

over drie jaar in goede gezondheid met al mijn soosvrienden te kunnen vieren. 

 

 

 

Frans van den Heuvel: CORONA POSITIEF 

 

Het lijkt wel een eeuwigheid geleden die tijd vóór Corona. Ik weet nog dat ik gegolfd heb in Turkije 

met vrienden van mijn golfclub Groen Geel en dat ik daarna nog een paar dagen naar vrienden ben 

geweest in Drenthe. Maar toen ging alles op slot, de intelligente lockdown. Meteen heb ik thuis het 

regime van een verzorgingshuis ingesteld. Geen bezoeken van de kinderen en kleinkind, niet van 

vrienden en van mijn Portugese tornado. Dat laatste had natuurlijk de nodige gevolgen. De 

daaropvolgende weken liep ik rond met de stofzuiger, een mop, en een emmer met sop. Ik ben nog 

nooit eerder door de knieën gegaan om op ooghoogte de wc-pot schoon te maken. Ook heb ik plekken 

ontdekt die mijn tornado nog nooit had gezien, je weet wel de bovenrand van schilderijen en kasten. 

Dat deed mij denken aan mijn diensttijd, aan de beroemde inspecties met soms dramatische gevolgen 

voor het weekend-verlof. Het positieve is dat ik mijn tornado, die ik inmiddels weer heb toegelaten, 

daarop kan wijzen. Het huis is nu weer spic en span. 

 

Het meest ingrijpende vind ik, is het sociale isolement. Geen etentjes met de familie, geen golfen met 

vrienden, met de onvermijdelijke borrel en de onvolprezen borrelhappen en het oeverloze gelul over 

van alles en niets op de negentiende hole. Zo ook mis ik de borrel en het diner op de sociëteit, de 

gesprekken aan tafel of aan de bar die vaak overgingen in discussies waarbij de wereldproblemen 

simpel werden opgelost. 

 

Maar de Homo Sapiens zou de Homo Sapiens niet zijn als hij / zij niet al een beetje een Homo Deus is 

geworden. De Lockdown mag dan volgens de heer Rutte en het RIVM intelligent zijn, ik vind dat hoe 

wij met de gevolgen van de Corona omgaan intelligent genoemd mag worden en dat is zeer positief. 

Natuurlijk worden we geholpen door allerlei electronische en digitale hulpmiddelen, we maken er 

allemaal gebruik van, zelfs een pensionado zoals ik. Dagelijks app of bel ik met mijn kinderen, face-

time met mijn kleinkind. Maar ook heb ik gemerkt dat er meer positieve dingen gebeuren. Ik weet dat 

ik lezen en puzzelen leuk vind maar ik heb ook de legpuzzel weer ontdekt en modelbouw. Onlangs 

vond ik ergens in een kast een klein doosje met een F-16 erin, gekocht op de soosdag naar het 

Legermuseum in Soesterberg. Daar was ik snel mee klaar en ben toen naar de Houtloods gegaan – een 

luilekkerland voor modelbouwers en treinen – en heb een grotere doos gekocht.  Maar ik moet wel een 

kanttekening plaatsen, een alleenstaande pensionado heeft makkelijk praten. Je zou maar met de hele 

familie thuis zitten, proberen te werken, de kinderen helpen met huiswerk, tussendoor bij de kleinste 

een luier verwisselen  en jouw echtgenote ontwijken zodat je ’s-avonds nog wat te vertellen hebt. Of je 

zou helemaal geen werk hebben. Gelukkig komt er voor de meesten binnenkort zoveel mogelijk 

verandering.  
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Het positieve van de coronatijd is dat ons “intelligente” gedrag versoepeling heeft gebracht. We 

kunnen weer afspreken, golfen, biertje drinken en binnenkort afspreken in onze sociëteit. Ik ben 

voorlopig nog wel zeer voorzichtig en wacht af of de laatste verruiming wel of niet gevolgen gaat 

krijgen. Wereldwijd heerst er nog op veel plekken Corona, in Europe gaat het de goede kant op en in 

Nederland lijkt het dat we het goed voor elkaar hebben. Maar er hoeft maar één iemand uit Zuid-

Amerika of strakjes uit Afrika, die Corona onder de leden heeft, naar Nederland te komen, dan hebben 

we zo maar de tweede golf.                                                                                                                  De Corona heeft 

mij geleerd dat er ondanks alle beperkingen ook positieve dingen zijn. Ik ben er achter gekomen dat ik 

mij niet hoef te vervelen, dat er genoeg alternatieve routes zijn om contacten te onderhouden, dat het 

vooruitzicht om familie en vrienden weer regelmatig te zien langzamerhand werkelijkheid wordt. 

Blijf gezond en vooral positief.                                                           

 

 
 
 

          →  BRIEFWISSELING CEES-DICK             

 

 

Beste Dick,                      Voorburg, 25 juni 2020 

Morgen je grote dag! Heb je de taarten al gemaakt of laat je ze aanrukken? Ik vermoed het laatste, 

omdat je receptuur in de Nieuwsbrief toch vooral uit hoofdgerechten bestaat. 

Blijft de familie op afstand of komen ze dichterbij en ook op ‘sociale afstand’? Op mijn verjaardag 

moest mijn kleinzoon Jim van 8 jaar verstek laten gaan: snotneus! Heel jammer. Ik belde hem om als 

troost een lekker stuk taart in het vooruitzicht te stellen. Zijn reactie: “en groot opa!”. Kijk, zo mag ik 

het horen! 

 

Vandaag heeft het Cultureel katern van NRC een  leuk idee om een literaire wandeling door de stad te 

maken aan de hand van een gedicht. Als voorbeeld werd dat geïllustreerd aan de hand van het gedicht 

de Dapperstraat van J.C.Bloem. De zin ‘domweg gelukkig in de Dapperstraat’ wordt dan bijvoorbeeld 

gekoppeld aan de Vrolikstraat. Een beetje gezocht, maar je moet toch wat. Kunnen we voor Den Haag 

niet zoiets bedenken? ( Wereldoorlog II Lou de Jong/Kazernestraat bijvoorbeeld).  

Die Bloem was me er overigens één. Een ambtelijke carrière als gemeentesecretaris die nogal 

behoorlijk wat standplaatsen kende, want na zekere tijd viel zijn aperte luiheid toch wel op. Toen hij 

secretaris was in Beetsterszwaag ontmoette hij daar dichter-scheepsarts Slauerhof die daar waarnam. 

Slauerhof had een voorliefde voor Portugal en de Fado. Bloem dichtte toen de onvergetelijke regels: 

‘Hij die ik dacht zwervend langs Ebro, Douro, Taag, is nu Godbetert waarnemend arts in Beetsterszwaag’. 

Prachtig. 

Scabreus vind ik het verhaal uit de biografie van Clara Eggink met wie hij een tijdje in Kijkduin woonde 

(Remco Campert heeft een tijd bij haar gewoond). Hij adviseerde Clara om Akelei te planten en toen 

die uitbundig bloeide riep ze Jacques erbij. Zijn reactie: “O, is dat nou Akelei?” 
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Er zijn uit de literaire kring van die tijd nog veel meer anekdotes te vertellen ( bijvoorbeeld over Anton 

van Duinkerken), maar dat komt wel een andere keer. 

 

Wat een rare tijd blijft het toch. Nu moet weer in het kader van ‘Black lives matter’ de geschiedenis 

herschreven worden en alle standbeelden van foute mensen moeten weg. Het doet erg sterk aan 1984 

van Orwell denken waarin vanuit de optiek van de Grote Leider onwelgevallige figuren verwijderd 

werden uit alle stukken en documenten, alsof ze nooit bestaan hadden. De nuance is zoek. Met de blik 

van nu was J.P. Coen natuurlijk een boef, maar in die tijd? 

 

De dakwerken vorderen hier. Het is dezer dagen natuurlijk wel bloedheet daar bovenop dus probeer 

ik maar zoveel mogelijk verkoelende dranken aan te sjouwen. Het gaat allemaal wel mooi worden. Wat 

me overigens iedere keer opvalt zijn de prachtige woorden die in de bouw gebruikt worden. 

Constatielen, keeplatjes, tengels etc. De bouw heeft dat gemeen met de scheepvaart. Veel van de 

scheepvaarttermen uit de 18e eeuw zijn overigens in het huidige Russisch nog terug te vinden: een 

erfenis van Tsaar Peter. Leuk hè? 

 

Mijn pianovorderingen en visie op die Baudet houd je nog even tegoed! 

Maak er morgen een mooie en leuke dag van. Goed jaar en tot gauw. 

 

 

 

Rob van Hulst: Verslag golfsoos 22 juni op Delfland 

 

 

Heren, 

Eindelijk werd er dan weer gegolfd door de Sociëteit. Een strakblauwe hemel, 

een golfbaan, die er bij lag alsof het gras die ochtend nog opgepoetst was. 

Dit gaf natuurlijk voor sommige mensen op de greens problemen. Maar daarover straks meer. 

15 leden hadden zich aangemeld en dat was voorwaar een heel redelijk aantal in deze  

coronatijd. Andries meldde zich op het laatste moment nog af doordat hij mantelzorger 

moest spelen voor zijn Jeanine, die een lelijke smak gemaakt had. Blijkbaar ligt dit een beetje 

aan die straat in Voorburg, want ook Theo is een mantelzorger voor zijn Agnes, die ook een lelijke 

smak gemaakt had. 

Maar goed, na de koffie met appelgebak begonnen wij om 12 uur aan de wedstrijd langs prachtige 

rietkragen, vogelplassen, bunkers en door waterhoentjesuitwerpselen. 

Langs en over greens, die voor menigeen te snel bleken. Putte je te hard, dan ging hij over de green 

heen, te zacht dan kwam je niet eens in de buurt van de hole. 
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Ik zag puffende en verhitte spelers lopen in de baan. Zelf speelde ik met Wolf en Rinus. Wolf kan 

blijkbaar geen pet op zijn blonde hoofd verdragen. Na afloop was de Scheveningse rode vuurtoren er 

niets bij vergeleken. Wolf beweerde dat het bruin was.  

 

Na 4 uurtjes ploeteren kwam iedereen langzamerhand terug bij het clubhuis en 

werd er gemoedelijk geborreld op het terras, sterke verhalen verteld over de 

put die net gemist werd en de birdie die wel gemaakt werd. Wederom was 

natuurlijk Ed degene die het vogeltje in ontvangst mocht nemen.  

De 2 neary’s werden gemaakt door Jan en Hans Knoester. 

Het geheel werd afgesloten met een aangenaam diner in coronasetting. 

Bij een wedstrijd horen winnaars en verliezers. De minst goede onder ons worden uiteraard  “niet” 

genoemd, maar de winnaars wel. 

 

1. Rob van Hulst  40 punten  9.  Pieter Prins   26 punten 
2. Dave Salomons 37 punten 10. Henk v.d. Maten 22 punten 
3. Jan Kersten  34 punten 11. Menno Alkema  20 punten 
4. Bram Abbas  33 punten 12. Hans Knoester  20 punten 
5. Ed Croque   30 punten 13. Rinus de haas  18 punten 
6. Wolf Janssen  29 punten 14. Willem Klomp  17 punten 
7. Hans van Hulsen 29 punten 15. Sipke v.d. Werf  15 punten 
8. Feico Alkemade 26 punten    

                                                                                                                                 

De volgende happening zal plaatsvinden op 27 juli i.p.v. 20 juli en zal door Theo georganiseerd worden 

op Zeegersloot. 

  

 

 

Geen nieuwe mededelingen deze week. 

 

Houden zo mannen, blijf gezond en wees voorzichtig (ook bij soosbezoek)!! 
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 Limericks en Gedichten 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: vrijdag  24 juli   

 

Deze nieuwsbrief voor en door leden van de sociëteit wordt, onder 

verantwoordelijkheid  

van het bestuur, verzorgd door Aloys Arkesteijn. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen  

in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. 

 

Kopij kan worden gezonden per e-mail naar alarkesteijn@gmail.com , 

ariemeuldijk@gmail.com  of   swvanderwerf@planet.nl  

 
 

Voor Aloys Arkesteijn en Dick Meuldijk     
  door Sjoerd van der Veen 

Aloys en Dick , beide ex secretaris zijn jarig 
beiden zijn nooit in onze gemeenschap karig 

zij zijn het gezicht van de sociëteit 
nu redacteur en voorzitter leden koken zorgen ervoor dat alles rijdt 

zij doen het dan ook zo vaardig 
 

 

mailto:alarkesteijn@gmail.com
mailto:aad@meuldijk.nl

