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    Toespraak voorzitter tijdens de begrafenis van Wim Quaak 
 
 
 
 

Goede middag, 

Mijn naam is Aad Meuldijk en ik ben voorzitter van Sociëteit de Vereeniging.  

Ik sta hier namens de leden van onze sociëteit en natuurlijk namens mijzelf  om Wim de laatste eer te 

bewijzen. Door de Corona zijn ook uitvaarten beperkt in de uitvoering 

In overleg met de familie zijn slechts  zes sociëteitsleden, die naar hun mening het dichts bij hem 

stonden, uitgenodigd. Cees Buskens, Stef Koot, Andries Andrea, Marius Roeterdink en Feico Alkemade. 

 

De rouwstoet heeft, voordat zij naar Eikelenburg kwam,  een stop gemaakt in de Kazernestraat.  

Dit heeft veel van onze leden, circa 35,  de gelegenheid gegeven om voor de deur van onze sociëteit op 

gepaste wijze afscheid van Wim te nemen. Dit was een mooi, warm en respectvol moment. Wim 

waardig. 

 

Toen ik in 2004 lid werd van de sociëteit liep daar een, in mijn ogen,  vriendelijke oudere heer rond. En 

je zag aan de wijze waarop de andere leden met hem omgingen,  dit is niet zomaar een lid.  En Wim 

was ook niet zomaar een lid. 

Wim heeft als voorzitter in onze sociëteit, met zijn bestuur,  een aantal belangrijke  

en ingrijpende wijzigingen doorgevoerd.  Hij heeft de afstand tussen het bestuur en de leden aan het 

tijdsbeeld aangepast.  Hij heeft de stijve hiërarchie geslecht. 

Met andere woorden hij heeft onze sociëteit veel menselijker en toegankelijker  gemaakt. 

Naar mijn mening is dit een van de redenen dat wij nog bestaan  en ook nu nog nieuwe leden en ook 

betrekkelijk jonge leden aantrekken. 

Dus hij had een scherp oog voor het tijdsbeeld. 

 

En als er problemen waren, dan kon je altijd bij hem terecht. Hij had een luisterend oor en altijd een 

inhoudelijk goed advies. Waarbij het menselijke aspect de boventoon voerde. 

Ik heb hem nog gesproken in Florence daar had hij het niet makkelijk. 

Aan de andere kant was hij wel zeer realistisch. Aad het gaat gewoon niet meer en ik vergeet veel, ik 

ben er wel klaar mee. 

 

Jullie hebben een vader, schoonvader, oom, vriend en wat was hij nog meer, verloren. 

En onze sociëteit heeft een soos-icoon verloren. 

 

Veel sterkte met het verwerken van het verdriet veroorzaakt door het verlies van Wim. 
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Wim is op 30 juli jl. gecremeerd op de begraafplaats Eikelenburg in Den Haag.  Op weg naar 

Eikelenburg werd door de rouwstoet een stop gemaakt vóór de sociëteit in de Kazernestraat , alwaar 

een groot aantal leden met partner een laatste groet  konden brengen aam Wim.  Om 13.45 kwamen de 

rouwauto’s de Kazernestraat inrijden. Andries heette  de familieleden buiten welkom, waarna de leden 

en partners ieder een witte roos legden rondom de kist in de auto.  Vóór dit afscheid konden de leden 

één door de familie aangeboden lunch gebruiken in de sociëteit waarbij tevens een aantal speeches 

werd gehouden ter nagedachtenis aan Wim.  Zie onderstaande foto’s. 
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De voor 10 augustus op de rol staande bestuursvergadering is vanwege de diverse vakanties van 

bestuursleden, niet doorgegaan. De septembervergadering zal één week naar voren worden gehaald, 

van 14 naar 7 september. 

Maar het Bestuur heeft niet stilgezeten. Recent is per e-mail de financiële realisatie van het eerste 

halfjaar 2020 aan alle leden gestuurd.  

Niet gebruikelijk, maar we leven op dit moment in ongebruikelijke tijden!  

Hiermee probeert het bestuur alle leden te blijven betrekken bij het wel en wee van onze Soos. 

Verder heeft het Bestuur besloten te investeren in de tuin, door de deels verrotte spoorbielzen om de 

borders te laten vervangen door een cortenstalen borderopsluiting met 5 houten banken op stalen 

poten.  

Cor-ten-staal (merknaam) is een weervast staal en de bruine roestkleur is het meest typische uiterlijke 

kenmerk. 

Deze verfraaiing van de tuin zal -volgens de huidige planning- eind september zijn gerealiseerd. 

Het Bestuur heeft het contract met cateraar BRUT opgezegd per 1 december (i.v.m. de contractuele 

opzegtermijn). Er kwam vanuit deze cateraar helaas geen omzet richting the King’s Ballroom. 

Tenslotte is het bestuur bezig met de vraag: hoe gaan we de Soos-avonden weer aantrekkelijker 

maken, binnen de marges van de corona-maatregelen. Het aantal aanwezigen blijft nog ruim onder de 

toegestane 28 leden. Wellicht dat na de vakantieperiodes, de aantallen weer aantrekken? 

Leven er onder de leden nog suggesties, inpasbaar in het corona-protocol?  

Laat het ons weten! 

Volgende vergadering: 7 september. 

 
Op 23 augustus is per mail gevraagd naar redenen waarom het Soos-bezoek nog steeds laag is: tussen 

de tien en achttien, de middagkaarters en -biljarters niet meegeteld. 

Want binnen de RIVM social distancing regels kunnen er aanzienlijk meer leden in.  

Daarom de vraag: wat is (zijn) de reden(en) van deze zeer beperkte opkomst? 

En wat kunnen wij doen om deze drempel weg te nemen?  

 Heb je nog niet gereageerd: stuur een korte mail naar voorzitter@societeitdevereeniging.nl  

en wij kijken wat wij eraan kunnen doen. 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Weervast_staal
mailto:voorzitter@societeitdevereeniging.nl
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Bij het ter perse gaan van de nieuwsbrief was de BBQ nog niet geweest.  Het wordt, zo denkt de staf 

van Anonymus,  de nieuwe start van activiteiten van het Gezelschap na de intelligente lock-down 

periode.  

 De vermelde activiteiten voor 9 en 15 september zijn al gestopt. De staf van het Gezelschap heeft 

besloten om ook het diner voor twee en het koning kegelen  niet door te laten gaan 

 
 
 

 
Aspirant-leden. 
Hieronder een overzicht van alle aspirant-leden. Op de website van de leden kunt u alle gegevens lezen 
van deze toekomstige leden. 

 

Paul Stoffels     sinds 1-11-2019 
Alexander Guerquierre sinds  1-3-2020 

 

Hieronder de actuele stand van activiteiten. 

29 aug.       BBQ happening. 
  19 dec.      Kerstdiner. 
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Peter Wijnen (5 sept.) 
Sipke van der Werf (28 sept.) 

Cas Bots (30 sept.) 
 
 

Verjaardagen 

In de maand september zijn de volgende leden jarig: 
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In deze rubriek komen de bijdragen van diverse leden in het kader van onderlinge 

communicatie. 

 

 

 

 

Rob van Hulst:  Soosgolf 17 augustus op de Rijswijkse. 

 

 

 

Met angst en beven hebben wij de weersvoorspellingen gevolgd en dagenlang zag het er naar uit dat er 

toch wel een buitje zou vallen. Maar ook ditmaal had oom Harry het weer voor elkaar. Om 12 uur 

afslaan, om kwart voor vijf de laatste flight binnen en om 10 voor 5 begon het te hozen. 

Is dit godsvoorzienigheid of weet Harry echt hoe het allemaal werkt?. 

 

In ieder geval was het weer een prachtige dag, die begon met allerlei aanmeldingen en afzeggingen op 

het laatste moment. De een had een permanent abonnement op het toilet, de volgende moest zo nodig 

tikkertje doen op zijn boot en kneusde daardoor enige tenen en de laatste afzegging ging spelevaren 

op het water met zijn ex. Hoe verzin je het allemaal. En tot slot kon Andries toch nog een 

mantelzorgster vinden voor zijn vrouw en kon hij alsnog meedoen. 

 

Met 13 man begonnen wij aan de 3e wedstrijd van het seizoen op wederom een prachtig 

geprepareerde zonovergoten baan. Allerlei hulpmiddelen werden aangerukt om maar zo goed 

mogelijk aan de start te staan. Feico toverde uit zijn tas een plastic waterzak met daarin een doek. 

Tot mijn verbazing wikkelde hij deze kletsnatte doek om zijn hoofd waarna hij zijn Stetson- een soort 

cowboyhoed- daaroverheen plaatste. Wat men al niet doet om perfect uitgerust aan de start te 

verschijnen. Het moet toch niet gekker worden. 

 

Het golfen was ditmaal van een veel beter niveau dan in de maand juli. Werd er op Zeegersloot 

gewonnen met 29 punten, ditmaal scoorde de winnaar maar liefst 40 punten en kwamen 8 van de 13 

deelnemers boven de 30 punten uit.  Voorwaar een zeer goed resultaat.  

Ook de Neary’s vonden gretig aftrek en gingen naar Rob Krete en Harry Bovenlander. 

Opmerkelijk was nog het feit dat Hans van Hulsen de sterren van de hemel speelde. Op de eerste 9 

maar liefst 23 punten, geeft blijk van heel goed golfspel. Daarna zakte hij wat in vanwege pijn aan zijn 

rug, maar na het nemen van een pilletje ging het ineens weer geweldig. Pieter en ik dachten dat het 

Viagra was en dus geen echte doping. 

 

 

 

 



 
 
 
   

 

 

 

 

8 

Hij kwam hiermee op een gedeelde derde, vierde plaats en dat was een zeer goed resultaat. 

De winnaar was natuurlijk de onverslijtbare Henk, die in korte broek, maar wel met 2 steunkousen om 

zijn knieën, uitgroeide tot de golfgoeroe van onze sociëteit. Recht, recht en nog eens recht sloeg hij de 

ballen richting greens. 

Na het borrelen trokken wij naar de zaal waar ons maal geserveerd zou worden. Op zijn bekende wijze 

praatte Harry alles weer recht wat krom was en kregen velen een prijsje. De wijn werd geschonken 

door de jarige Hans van Hulsen, die 10 augustus alweer 69 werd en maar door blijft werken. 

De uitslag dan: 

 

1. Henk v.d. Maten  40   8.   Harry Bovenlander  30 

2. Rob van Hulst  36   9.    Pieter Prins    27 

3. Rob Krete    35   10.  Steef Gronheid   27 

4. Hans van Hulsen 35   11.  Ed Croque     26 

5. Bram Abbas   34   12.  Rinus de Haas    20 

6. Feico Alkemade  32   13. Sipke v.d. Werf    11 

7. Andries Andrea  31 

 

Heren, tot in september op Leeuwenbergh. 

 

 

 

 

Rob Krete: ‘my hindsight could be your foresight’.  

 

Ik heb recentelijk een boek uitgebracht en op 6 

augustus hebben we de lancering ervan bij de soos 

gevierd. 

Er waren familie, vrienden, ex-collega’s en 

vakgenoten van de partij. Doordat het weliswaar al 

een paar dagen warm was, was de temperatuur 

binnen uitstekend en hebben we een prachtig 

mooie bijeenkomst gehad zeker mede dankzij de 

entourage van onze prachtige sociëteit.  

Nou zijn er mogelijk soosvrienden die zich 

afvragen: waar gaat dat boek dan over?  

Veiligheid van Binnenuit heb ik geschreven voor operationele managers binnen de 

procesindustrie. Maar ook veiligheidskundigen hebben ook al laten weten dat ze het een 

interessant boek vinden.  
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En de feedback die ik intussen heb mogen ontvangen is veel van de inhoud in andere industrie 

of werkzaamheden toepasbaar. De boodschappen zijn ontstaan na een heftige gebeurtenis 

(gelukkig zonder ongevallen) in 2013 in mijn rol als site manager van een chemische fabriek. 

Dat heeft mijn visie op veiligheid enorm beïnvloed over hoe veiligheid geïntegreerd dient te 

worden in het bedrijfsbeleid, hoe medewerkers effectief gemotiveerd en betrokken kunnen 

worden in bedrijfsactiviteiten.  

En wat zijn de kritische leiderschapsaspecten om een beleid te 

voeren waar veiligheid continu in beeld is binnen bedrijven 

waar grote veiligheidsrisico’s bestaan. En dat dan na verloop 

van tijd blijkt dat veiligheid een kracht blijkt te zijn en geen 

zorgdossier is. 

Ik heb het boek geschreven door de passie die ik voor dit 

vakgebied heb gekregen met als subtitel ‘my hindsight could be your foresight’.  

Voor geïnteresseerden die meer achtergrond zouden willen zien verwijs ik graag 

naar www.veiligheidvanbinnenuit.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veiligheidvanbinnenuit.nl/
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Het Bestuur kreeg afgelopen maand  de volgende brief va de heer Destrée: 

Geachte heer, 

Tijdens een bezoek aan uw sociëteit (Open Monumentendagen) meen ik een 

kegelbaan gezien te hebben. Mijn grootvader, Adriaan van Meel (1868-1955) 

was een verwoed (vooroorlogs) Haags kegelaar. Ik heb enige oude, 

vooroorlogse foto's van hem in zijn kegelclub. Ik zou het leuk vinden indien u 

wellicht wat details zou kunnen ophelderen. Is het mogelijk daartoe een 

afspraak te maken? Hoewel ik in Hoofddorp woon kom ik geregeld in Den Haag, 

en ben ik gepensioneerd. 

Hoop van u te vernemen, 

met vriendelijke groet, 

 

Ed Destrée 
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Geen mededelingen 

 

 

 

 

 

 

Geen inzendingen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limericks en Gedichten 

 

Sluitingsdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief: maandag  20 september   

Deze nieuwsbrief voor en door leden van de sociëteit wordt, onder 

verantwoordelijkheid  

van het bestuur, verzorgd door Aloys Arkesteijn. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen  

in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. 

 

Kopij kan worden gezonden per e-mail naar alarkesteijn@gmail.com , 

ariemeuldijk@gmail.com  of   swvanderwerf@planet.nl  

 
 

mailto:alarkesteijn@gmail.com
mailto:aad@meuldijk.nl

